
En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
Markus 4:9 HSV

Gods stem verstaan
Spreken en ontvangen vanuit de juiste bron



Toets alles met Gods woord en lees alles in context
Beproef alle dingen, behoud het goede.

1 Thessalonicenzen 5:21 HSV

Vragen of opmerkingen?
Benader ons via mail of website

Disclaimer

Info@heartofworship.nl www.heartofworship.nl

mailto:info@heartofworship.nl
http://www.heartofworship.nl/


1. Gods stem tot zijn kinderen (Adam & Eva)
En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn 
vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen 
hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
Genesis 3:8-10 HSV

God spreekt van generatie op generatie

2. Gods stem tot de stamvaders/aartsvaders (Abraham, Isaak & Jacob)
zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
Lukas 1:55 HSV

3. Gods volk wil niet dat de HEER rechtstreeks tot hun spreekt, Mozes moet het doorgeven
Gaat u naar voren, en luister naar alles wat de HEERE, onze God, zal zeggen. U moet dan alles wat de HEERE, onze God, tegen u 
zal zeggen, tegen ons zeggen, en wij zullen ernaar luisteren en het doen. Toen de HEERE uw woorden hoorde, toen u tot mij 
sprak, zei de HEERE tegen mij: Ik heb de woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben, gehoord; alles wat zij gezegd 
hebben, is goed.
Deuteronomium 5:27-28 HSV

4. De HEER spreekt door profeten & priesters (Samuel, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël)
zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn,
Lukas 1:70 HSV



5. De HEER spreekt door zijn zoon Jezus Christus
Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste 
dagen tot ons gesproken door de Zoon,
Hebreeën 1:1 HSV

God spreekt van generatie op generatie

6. De HEER spreekt door zijn Heilige Geest 
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 
Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen 
van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij 
zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.
1 Korinthe 2:10-12 HSV



Waarom Gods stem verstaan?

Hieraan herken je de kinderen van de HEER
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Johannes 10:27 HSV

Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.
Johannes 8:47 HSV

Gebod van de HEER aan het volk Israël
Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. 
Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.
Jeremia 7:23 HSV

Voeding van dag tot dag
Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de 
mond van God komt.
Mattheüs 4:4 HSV



Hoe versta je Gods stem?

Stilte
Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke 
wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind 
kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet 
in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel 
omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?
1 Koningen 19:11-13 HSV

Tijd
Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug 
op de berg, Hij Zelf alleen.
Johannes 6:15 HSV

Nederigheid
Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig je oor tot mijn inzicht, zodat je bedachtzaamheid in acht neemt, en je lippen kennis bewaren.
Spreuken 5:1-2 HSV

Ontvankelijk hart
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
Jeremia 29:13 HSV

Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de 
verzoeking in de woestijn.
Hebreeën 3:7-8 HSV



Hoe weet je of het God is die spreekt?

Toets het met Gods woord in de bijbel
‘Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God!’ zegt Hij. ‘Als hun boodschappen van de 
mijne verschillen, komt dat doordat Ik hen niet heb gestuurd, want er is geen licht of waarheid in hun binnenste.
Jesaja 8:20 HTB

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en 
op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk 
volkomen toegerust.
2 Timotheüs 3:16-17 HSV

Komt overeen met Gods woord

Gods stem wordt gesproken door de Heilige Geest
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet 
vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u 
verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de 
Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.
Johannes 16:13-15 HSV

Gods woord is gegeven door de Heilige Geest
Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de 
profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige 
Geest gedreven, hebben gesproken.
2 Petrus 1:20-21 HSV



Het woord wat gesproken is komt uit
Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? 
Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een 
woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor 
hem.
Deuteronomium 18:19-22 HSV

Het woord keert niet vruchteloos terug
Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en 
maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn 
dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het 
zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
Jesaja 55:10-11 HSV

Hoe weet je of het God is die spreekt?
De bevestiging van omstandigheden



Brengt geloof voort
Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
Romeinen 10:17 HSV

Ontvangen uit de wereld (niet van de HEER)
Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de 
waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en 
eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.
Jakobus 3:14-16 HSV

Ontvangen van boven (wel van de HEER)
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein (zuiver), vervolgens vreedzaam (onverstoorbaar), welwillend, 
voor rede vatbaar (wil luisteren), vol barmhartigheid (naastenliefde) en goede vruchten, onpartijdig en 
ongeveinsd (oprecht). En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.
Jakobus 3:17-18 HSV

Hoe weet je of het God is die spreekt?
De vrede en overtuiging van de HEER in ons hart

De vrede van God bewaakt het hart en de gedachten
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Filippenzen 4:7 HSV



Matthias aangesteld als apostel
En zij stelden er twee voor: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. En zij baden en 
zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt om deel te krijgen 
aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij 
wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd.
Handelingen 1:23-26 HSV

De vijfvoudige bediening
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer 
anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot 
een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer 
zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de 
mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,
Efeze 4:11-14 HSV

Hoe weet je of het God is die spreekt?
Door bevestiging vanuit mede christenen



Geïnspireerde video’s
David de Vos
David de Vos – Gods stem verstaan (deel 1)
Klik hier voor link

David de Vos – Gods stem verstaan (deel 2)
Klik hier voor link

Derek Prince
Derek Prince– Hoe kunnen we Gods stem verstaan? (deel 1)
Klik hier voor link

Derek Prince– Hoe kunnen we Gods stem verstaan? (deel 2)
Klik hier voor link

Tom de Wal
Tom de Wal– Hoe versta ik Gods stem beter?
Klik hier voor link

https://www.youtube.com/watch?v=sxr_Wn6Ikvk
https://www.youtube.com/watch?v=n2ntYkdyDkA
https://www.youtube.com/watch?v=wTD91ooQaIY
https://www.youtube.com/watch?v=Hz3Rszpdi0I
https://www.youtube.com/watch?v=CUrZb02z9WM


Overig: Hoe valse profeten erkennen?

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen 
roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van 
doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom 
brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte 
boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 
omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij 
zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die 
in de hemelen is.
Mattheüs 7:15-21 HSV



Geest van de waarheid (Aanvaard het woord)
Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest 
die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, 
is uit God
1 Johannes 4:2

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de 
geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse 
profeten in de wereld uitgegaan. 
1 Johannes 4:1

Geest van de dwaling (verwerpt het woord)
en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het 
vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest 
van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij 
komt, en die nu al in de wereld is.
1 Johannes 4:1-3 HSV

Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 
wereld, en de wereld luistert naar hen.
1 Johannes 4:5 HSV

Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie 
niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan 
herkennen wij de geest van de waarheid en de geest 
van de dwaling.
1 Johannes 4:6 HSV

Overig: onderscheiden van Geesten



Overig: het karakter van valse profeten

1. Het volgen van je eigen geest
Zo zegt de Heere HEERE: Wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien!
Ezechiël 13:3

2. Zachte en fijne behandeling
Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door te zeggen: Vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een een
wankele muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk. Zeg tegen hen die met kalk bepleisteren, dat hij omvallen 
zal. Er komt een alles wegspoelende regen en u, hagelstenen, u zult neervallen en er zal een stormwind losbarsten. Zie, 
als de muur omvalt, zal dan tegen u niet gezegd worden: Waar is de pleisterlaag die u aangebracht hebt?
Ezechiël 13:3, 10-12 HSV

3. Afwijkingen in de leer
Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk 
verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en 
brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op 
hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen 
is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.
2 Petrus 2:1-3 HSV



Overig: ontvankelijk hart

Luister
En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
Markus 4:9 HSV

Ontvankelijk hart
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
Jeremia 29:13 HSV

Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op 
de dag van de verzoeking in de woestijn.
Hebreeën 3:7-8 HSV

Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest. Daarom gaf Ik hen over aan 
hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen.
Psalm 81:12-13 HSV

Het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.
Exodus 7:13 HSV


